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1. Lao Tze 

Wat is dichterbij, de naam of het zelf?  

Wat is dierbaarder, het zelf of de rijkdom? 

Wat doet meer pijn, verlies of winst?  

Alles waar je je aan vasthoudt, zal weggegooid worden. 

Alles wat je oppot, zal verloren raken. 

Tevredenheid houdt ongenade op afstand.  

Terughoudendheid houd je buiten gevaar 

Zodat je kunt doorgaan voor een lange, lange tijd. 

Lao Tze / Lao Tzu, Tao Te Ching, § 44. 

Vertaling Ursula K. Le Guin, Utrecht, 2022, p. 74. 

 

2. Plato 

Maar de natuur zelf, denk ik, stelt de rechtvaardigheid daarvan in het licht, namelijk dat de 
betere de minderwaardige overvleugelt, en de meer bekwame de onbekwame. En dat zulks het 
geval is, toont ze op menig gebied aan, zowel in het dierenrijk als bij de mens. Van hoog tot 
laag, zowel in de staten als in de families, is het een uitgemaakte zaak: als rechtvaardig staat 
gedefinieerd dat de sterkere de baas is over de zwakkere en deze overvleugelt.  

Personage Callicles in Plato’s Gorgias (483d) 

    Vertaling Xaveer de Win, Plato, Verzameld Werk, deel 1. 

3. Berkeley 

Bestaat de werkelijkheid van waarneembare dingen in het waargenomen worden ? Of is zij 
iets dat los staat van het waargenomen worden en dat geen relatie heeft tot de geest  ?  

George Berkeley, Drie dialogen tussen Hylas en Philonous. 

Amsterdam, Boom: Meppel : 1981, p. 46-47. 

 

4. Arendt 

De droevige waarheid is dat het meeste kwaad bedreven wordt door mensen die nooit 
uitdrukkelijk beslist hebben om slecht of goed te zijn of te doen.  

Hannah Arendt, Het leven van de geest.  

Utrecht: Ten Have, 2021, p.333. 


